Yow givers! Alles chillax?! Hier zijn we dan met onze eerste maandbrief van het jaar!
Hopelijk hebben jullie er even veel zin in als ons dit jaar en begin al maar te oefenen voor de
voetbal op kerstweekend he!

24/09: We kunnen natuurlijk niet anders starten dan met een knaller van formaat namelijk:
KOOKTOCHT! We zien jullie graag verschijnen met jullie potjes, pannekes en voedsel op den duiker
om 10u van waar wij naar locatie fietsen. Om 17u zijn we terug op den duiker. Vergeet zeker niet je:
01/10: Helaas pindachoco maar vandaag is het geen scouts @ de leiding is het gehele jaar aan het
plannen op planningsweekend! Wel zouden we graag een aantal mailtjes met mopjes of anekdotes
ontvangen. Alvast bedankt.

08/10: Hoor ik daar nu een bij?! Zijt ma zeker want vandaag is het ZOOM. We spreken af om 13.30u
op den duiker om naar zoom te wandelen. Jullie mogen weer naar huis keren om 17u, winnen hé!
15/10: Wie is da?! Geen idee! Vandaag is het incognito-vergadering! We zien jullie graag ‘niet’
verschijnen op de grote markt om 9u. Jullie mogen weer worden opgehaald om 12u voor
toegankelijkheid bij de Kuub, of lekker blijven plakken bij de leiding natuurlijk! Meer info volgt nog!
22/10: Hopelijk ben je blij met deze vergadering, of ben je eerder boos? Of Verdrietig? Kom het
allemaal te weten welke emoties je allemaal voelt op onze inside-out vergadering! We zien jullie
graag om van 20u tot 23u op den duiker. De coolste pyjama krijgt al een stapje voor (maar vergeet
ook geen warme kleren!)

28/10-30/10: Je ziet het al aan de datum, WEEKEEENNDD HEEUJJJEJWUWUWUW yeh. Meer info
volgt nog, maar propere onderbroeken meenemen kunnen we wel al zeggen, ik kijk naar jou Lennert.
05/11: Dit is de vergadering waar wij al heel lang op hebben zitten wachten. We gaan kijken of je
sterker, cooler en fitter bent dan je eigen ouders. Neem vandaag dus allemaal jullie mama en papa
mee want het is Ouder tegen Giver- vergadering! Van 14u tot 17u op den Duiker. (je oma mag ook
meekomen hoor)

12/11: Wie is de slimste giver ter wereld, wie weet dat Cleopatra wel is een bad nam in
ezelinnenmelk, maar ook dat een Antwerpenaar ‘wat’ bedoelt als hij vraagt ‘welk’. Wie kent alle
gebergtes van de Karpaten maar heeft ook altijd in de gaten, wie van de givers een wind heeft
gelaten? We zullen het samen te weten komen van 14u tot 17u op den Duiker.

Zo dat was al weer de eerste maandbrief, wat prachtig, ik word er zelfs wat emotioneel van, jullie
ook? Nog wat belangrijke data om mee te nemen zijn: Dag van de jeugdbeweging op 21 oktober,
kom ook lekker met de leiding meefeesten in de kuub of futur in de avond!, 5 november is het
zwarebierenavond van de jins, zeker bij zijn! En 26 november het eetfestijn!

Als je vragen, sappige roddels of hilarische mopjes hebt, kan je altijd terecht bij ons, ook via mail:
givers@scouts-sint-michiel.be
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