
Het	scoutsjaar	is	begonnen	en	dat	was	ook	het	geval	voor	de
kapoenen.	Op	de	opening	hadden	er	veel	duidelijk	zin	in	om
er	volop	tegenaan	te	gaan,	maar	er	waren	ook	heel	wat
nieuwsgierigen	voor	wie	het	allemaal	wel	heel	spannend	was.
De	eerste	hindernis	van	de	dag	was	een	échte	hindernis,
namelijk	een	gesjorde	toren	met	een	loop-	en	hangbrug.	Voor
velen	een	uitdaging	die	ze	met	glans	doorstonden.	Na	de
plezante	sketch	hebben	ze	allemaal	heel	vrolijk	meegedanst
op	het	jaarlied	‘DAS	GOESTING!’.	Dat	zat	er	zeker	in!	Het
spannendste	moment	van	die	dag	was	natuurlijk	de
bekendmaking	van	de	leiding.	Oh,	wat	waren	ze	blij	toen	ze
de	namen	van	Rikkie,	Kerrie,	Nala,	Appie,	Polly	en	Xebo
hoorden.

Nadat	ze	het	weekend	erop	goed	konden	nagenieten	van	de
opening	en	de	leiding	goed	heeft	gepland	op	het

planningsweekend	was	er	de	eerste	echte	vergadering.	In	het	begin	waren	er	blije	gezichtjes
met	hier	en	daar	wat	traantjes.	Dit	veranderde	al	snel	toen	ze	meededen	met	de
kenningsmakingsspelletjes.	Iedereen	was	dolgelukkig	en	er	werden	al	vriendjes	en
vriendinnetjes	gemaakt.	Ook	de	leiding	vond	het	eens	leuk	om	wat	namen	te	leren	kennen.	De
dag	vloog	voorbij	en	voor	we	het	zelf	wisten	stonden	de	ouders	al	aan	de	bareel	om	hen	op	te
halen.

De	tweede	vergadering	was	een	schattentocht.	Nala	kreeg	een	bericht	van	de	enige	echte
kapitein	Timo	dat	er	ergens	een	schat	op	Den	Duiker	verborgen	lag.	De	kapoenen	gingen	al
gauw	op	zoek.	Ze	moesten	opdrachten	uitvoeren	om	stukken	van	de	kaart	te	verdienen.	Een
van	die	opdrachten	vroeg	veel	inSCHATtingsvermogen	�.	Het	was	de	stoelendans.	Beetje	bij
beetje	werd	de	schatkaart	compleet	en	konden	ze	de	schat	vinden.	Na	het	opgraven	vonden	ze
een	kist	met	daarin	…SNOEP.	Met	de	lekkere	vondst	keerden	ze	terug	naar	huis.

De	week	erop	was	het	eindelijk	zover,	het	langverwachte	ZOOM!	Het	moment	voor	de
kapoenen	en	de	andere	takken	om	van	hun	sterkste	en	slimste	kant	te	laten	zien.	Om	die	kant
nog	te	verstevigen	werden	de	krachten	gebundeld	met	de	welpen.	Samen	streden	ze	feilloos
tegen	de	andere	scoutsen	van	Turnhout	en	omgeving.	Het	was	een	helse	strijd,	maar	we
konden	jammer	genoeg	niet	met	de	beker	naar	huis	keren.	We	bleven	niet	bij	de	pakken	zitten
en	keken	met	opgeheven	hoofd	naar	de	tijd	en	de	opdrachten	die	we	samen	hebben
doorgebracht.	De	volgende	keer	zullen	we	zeker	winnen.	Tot	volgend	jaar	ZOOM!
	

Na	de	hevige	strijd	te	hebben	beleefd	op	ZOOM	was	het	eens
tijd	om	de	actie	naar	ons	te	brengen.	En	niets	is	beter	voor	dat
dan	levende	Stratego.	We	zochten	het	wat	verder	en	gingen
naar	het	kapoenenbos.	Voor	velen	een	gekende	plek,	voor
sommigen	de	eerste	keer.	Tussen	de	kalende	bomen	en	de
hopen	gele	en	oranje	bladeren	namen	twee	teams	het	tegen
elkaar	op	om	zoveel	mogelijk	kaartjes	van	het	andere	team	te
bemachtigen	met	schaar	steen	papier	(ook	wel	blad	steen
schaar).	Terwijl	iedereen	voor	de	kaartjes	ging,	moest	er	ook
gelet	worden	op	de	vlag.	Als	een	team	de	vlag	van	de	ander
in	hun	kamp	krijgt,	winnen	ze	het	spel.	Nadat	beide	teams
meerdere	keren	de	vlag	van	de	ander	konden	bemachtigen
speelden	we	nog	een	spelletje	kiekeboe	om	af	te	sluiten.
Nadien	verlieten	we	haasje-overend	het	kapoenenbos	op	weg
naar	Den	Duiker.
Het	scoutsjaar	is	al	actievol	ingezet.	Voor	volgende	week
wordt	het	nog	spannender	want	dan	volgt	er	een	heuse	Halloweentocht	en	daarna	het	eerste
kapoenenweekend.	De	leiding	en	de	kapoenen	kunnen	alvast	niet	wachten.
	

De	welpen	zijn	er	weeral	aan	begonnen,	en	wat	een	start!	We
begonnen	ons	jaar	met	een	knaller	van	een	opening.	Hierna
hebben	we	een	aantal	supertoffe	spelletjes	gespeeld	waarin
de	welpen	elkaar	keigoed	hebben	leren	kennen.	Zo	konden	ze
elkaars	beste	vriendjes	worden.
Onze	eerste	echte	vergadering	was	ook	al	een	spetter	van
een	vergadering!	Het	enige	echte	ladderspel!	De	welpen
streden	om	de	eerste	plaats	te	behalen	op	onze	grote
welpenladder.	De	hele	vergadering	voerden	ze	een	enorm
spannende	battle	om	een	zo	hoog	mogelijke	plaats	te	behalen
op	deze	ladder.

De	volgende	vergadering	gingen	onze	dappere	welpen	de	strijd	aan	tegen	alle	andere	scoutsen
uit	Turnhout	en	omstreken.	En	dapper	hebben	ze	gestreden!	Ze	hebben	samen	met	de
kapoenen	en	wolven	de	meeste	parels	van	alle	andere	samen	verzameld.	Jammer	genoeg
hebben	we	de	beker	dit	jaar	niet	mee	naar	Den	Duiker	kunnen	nemen.	Volgende	keer	beter!
	

Deze	maand	hebben	de	deugnieten	elkaar	en	de	leiding	zeer
goed	leren	kennen	door	het	grote	Wie	is	het-spel!	Hierin
moesten	de	deugnieten	opdrachten	doen	en	als	deze	goed
werden	uitgevoerd	mochten	ze	een	vraag	stellen.	Na	vele
leuke	spelletjes	hadden	ze	het	geraden!
Aangezien	Halloween	dichtbij	is	hebben	de	deugnieten	ook
een	heel	spannende	halloweenschattentocht	gedaan!	Aan	de
hand	van	opdrachten	kregen	ze	tips	van	waar	de	schat	zou
kunnen	liggen.	Na	een	lange	tocht	vonden	ze	de	schat	en
Halloween	zou	Halloween	niet	zijn	zonder	pompoensoep!
	

De	givers	hebben	tijdens	een	vergadering	zich	verdiept	in
emoties.	Na	de	toffe	film,	Inside	Out,	moesten	ze	een	spel	spelen
waarbij	ze	ballonnen	van	een	ander	team	moesten	stelen	en	als
ze	vijf	verschillende	ballonnen	hadden,	mochten	ze	deze
ballonnen	kapot	maken.	In	de	ballon	zat	dan	een	woord	en	met
de	woorden	die	ze	hadden	verzameld	op	het	einde	van	het	spel
moesten	ze	een	verhaaltje	maken	vanuit	de	emotie	die	ze
hadden	gekregen.	Het	groepje	dat	het	beste	verhaaltje	had,	won
uiteraard	het	supercoole	spel	waarbij	er	veel	ups	and	downs	aan
te	pas	kwamen.	Het	team	dat	won	was	‘angst’.	Dit	is	hun	verhaal:
‘In	de	paasvakantie	heeft	The	Queen	Laura	Omloop	vergiftigd
met	frietsaus.	Daarom	is	Laura	Omloop	heel	bang	aangelegd.
Op	een	zaterdag	in	de	zomer	heeft	Kiran	Laura	Omloop
meegenomen	naar	de	kelder	van	den	Duiker	om	haar	te
beschermen	tegen	The	Queen.	Maar	in	de	kelder	was	een
muizenkot	en	daar	was	Laura	Omloop	ook	bang	van.	Daarom	gaf	Kiran	haar	een	trofee	in	de
vorm	van	een	ballon	omdat	ze	haar	gevoelens	durfde	te	tonen.’
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Kapoenen

Welpen

Toen	was	het	eindelijk	dag	van	de	jeugdbeweging!!!	De	welpen	mochten	in	hun	uniform	naar
school.	Sommige	welpen	waren	al	vroeg	uit	de	veren	om	op	de	grote	markt	te	ontbijten	met	de
andere	jeugdbewegingen.	Zaterdag	hadden	we	een	supertof	en	spannend	strategospel	in	het
grote	welpenbos.
We	sloten	deze	maand	af	met	een	superleuk	belofteweekend.	We	leerden	de	nesten	kennen,
bedachten	toffe	nestkreten	en	speelden	veel	leuke	spelletjes.	De	eerste	avond	speelden	we	een
spannend	Halloweenspel.	De	tweede	avond	was	er	ruimte	voor	een	serieus	momentje;	de
welpen	deden	hun	belofte.

De	leiding	heeft	al	zin	in	volgende	maand	en	hopelijk	de	welpen	ook!!!
	

Wolven

De	wolven	hebben	de	afgelopen	maand	al	goed	kunnen	wennen	aan	hun	nieuwe	tak	en	hebben
al	geweldige	avonturen	beleefd.	Ze	zochten	naar	wie	de	weerwolf	was	binnen	hun	roedel	en
probeerden	te	voorkomen	dat	deze	de	boel	kon	misleiden.	Ze	streden	in	een	heftig
koningsbaltornooi	tegen	verschillende	scouts	van	Turnhout	en	omstreken	en	verzilverden	door
hun	strijdlust,	samen	met	de	rest	van	Sint-Michiel,	een	mooie	derde	plaats.	Ook	streden	ze
onderling	met	elkaar	om	erachter	te	komen	wie	de	beste	strateeg	van	de	groep	is	in	een	uiterst
spannend	potje	Stratego.
Het	hoogtepunt	van	deze	maand	was	toch	wel	de	techniekenvergadering.	De	wolven	leerden
hier	hoe	ze	vuur	moesten	maken,	hoe	ze	tenten	moesten	opstellen	en	hier	leuke	spelletjes	mee
konden	spelen,	hoe	ze	driepikkels	recht	moesten	zetten	en	hoe	ze	grote	platformen	konden
sjorren.	Hieronder	vinden	jullie	een	leuk	filmpje	van	deze	geweldige	activiteit	waar	de	wolven
veel	nieuwe	technieken	bijleerden.
	

Deugnieten

Jonggivers

Liefste	dagboek,

Het	scoutsjaar	is	weer	gestart	en	ik	ben	dit	jaar	jonggiver	geworden.	Ik	vond	het	eerst	wel	wat
spannend,	maar	ik	voelde	me	direct	thuis	in	de	groep!
Om	over	te	mogen	gaan	moesten	we	op	de	opening	een	vuur	maken.	Hierna	mochten	we	kort
eens	samen	gaan	zitten	met	onze	nieuwe	leiding	en	onze	nieuwe	groep,	sommige	jogi’s	kende
ik	al	maar	er	waren	toch	ook	een	aantal	nieuwe	gezichten!
Elkaar	echt	leren	kennen	deden	we	met	kennismakingsspelletjes	en	teambuildingopdrachten,
zo	werden	we	al	een	hechte	groep.
Tijdens	de	sportvergadering	konden	we	al	onze	energie	kwijt	in	het	Stadspark	en	oefenden	we
al	koningsbal,	dat	hebben	we	tijdens	ZOOM	goed	kunnen	gebruiken.	Daar	waren	wij	duidelijk	de
beste	en	we	hadden	de	beker	ook	overduidelijk	verdiend.	Ach	ja,	je	moet	het	soms	anderen	ook
gunnen.
Ik	ben	heel	erg	benieuwd	naar	het	weekend.	Een	weekendje	weg	is	juist	waar	ik	goesting	in
had.	Het	thema	is	‘Da’s	goesting!’,	ik	ben	benieuwd.	Ik	verwacht	wel	dat	de	leiding	iets	leuks
voor	ons	in	petto	heeft.	Ik	heb	er	alvast	zin	in.
	

Givers

Jins

De	jins	zijn	dit	jaar	zoals	gewoonlijk	weeral	fantastisch	gestart.	Dit	jaar	begonnen	met	een
geweldig	goede	doop	met	meer	ingrediënten	dan	Jeroen	Meeus	zijn	stoofvlees.	Hierdoor	waren
de	verse	givers	helemaal	getransformeerd	in	vuile	jins.	Een	perfect	start	van	het	jaar.	De	tweede
week	begon	het	al	meteen	sterk	met	een	super	fantastisch	amazing	weekend	in	het	verre
dystopische	Vosselaar.	Het	thema	was	“migreren”.	We	brachten	onze	hoofden	samen	en
zorgden	voor	een	insane	plan	om	deze	zomervakantie	te	gaan	migreren.	Er	werden	veel
verschillende	landen	voorgesteld.	Macedonië	(dat	geen	zee	heeft),	Albanië,	Bosnië,…	Maar	ook
het	geweldige	land	Portugal	met	veel	bekende	mensen.	���	De	winnaar	van	dit	geweldige
zomerkamp	was	de	underdog	van	de	competitie:	SLOVENIË.	

De	jins	gaan	dit	jaar	dus	naar	dit	geweldige	land.	Na	al	het	breken	van	de	hoofden	waren	we
naar	het	HOOGSTE	punt	van	Vosselaar	gegaan:	de	Konijnenberg.	Hier	hebben	we	een	klein
spelletje	gespeeld	en	nadat	we	vermoeid	teruggingen,	was	het	tijd	om	de	magen	te	vullen	met
wraps	en	vlees	dat	we	op	magische	wijze	hebben	gebakken	zonder	boter.	Die	avond	zijn	we
gaan	feesten	in	de	NOK	met	gevulde	magen	en	zijn,	jawel,	een	paar	mensen	zeker	voor	dat
frietje	gegaan,	maar	niet	iedereen	is	geslaagd.	De	volgende	ochtend	was	iedereen	niet	met	de
volledige	100%	energie	opgestaan,	maar	hebben	ze	toch	het	beste	van	hun	laten	zien	bij	de
opruim.	Die	zondag	hebben	we	afscheid	van	mekaar	genomen	om	een	week	daarna	met	hoge
hopen	te	beginnen	aan	ZOOM.	Derde	plaats	is	acceptabel.	De	dag	hiervoor	was	het	ook	weer
de	Dag	van	de	Jeugdbeweging.	Met	veel	dolle	pret	en	goede	humeuren	waren	we	aanwezig	op
de	GROTE	markt.	Met	een	paar	klassiekers	en	stampers	kon	die	dag	ook	weer	niet	stuk.
	

In	het	eerste	Michieltje	van	het	jaar	kan	een	beetje	promotie	natuurlijk	ook	niet	ontbreken.	Over
een	kleine	week	organiseren	wij	onze	zware	bierenavond!	Dit	grootse	evenement	gaat	door	op
5	november	2022.	(Indien	u	dit	hierna	leest,	spijtig	�)	U	kunt	hier	ook	het	meesterwerk	van
Mathilda	terugvinden	om	nog	wat	mensen	over	te	halen.	We	zien	jullie	daar	wel	zeker	staan,	en
drinken!	Voor	andere	financiële	acties	is	de	informatie	nog	schaars,	maar	dat	houdt	mij	niet
tegen	om	een	beetje	bekend	te	maken.	Zoals	elk	jaar	zal	er	ook	weer	wijn	te	koop	zijn.	Ik	weet
het,	“veel	alcohol”,	maar	dat	is	gewoon	een	goede	factor	om	geld	te	maken.	Ook	weer	kunt	u
kiezen	om	de	babysit	langs	te	laten	komen.	Als	uzelf	nog	een	taak	heeft	waarvan	u	denkt	dat
deze	capabele	jins	dat	wel	kunnen,	kan	u	dit	altijd	laten	weten.	Weet	altijd	dat	wij	een	rijkdom
aan	skills	hebben.	Spaghettiavond	en	de	fuif,	die	dit	jaar	een	make-over	krijgt,	staan	dit	jaar	ook
weer	op	de	planning.
Ik	zie	jullie	nog	wel	verschijnen	om	de	jins	te	steunen	dit	jaar.	Niets	is	te	veel	voor	ons.	Hopelijk
heb	ik	jullie	tijd	goed	benut	met	deze	intense	tekst.	Ik	schrijf	deze	derde	laatste	zin	en	zie	dat	er
nog	plaats	is	voor	een	mop.	Bij	deze:	“Ken	je	de	mop	van	de	blinde	timmerman?”.	Het	antwoord
zal	zich	bevinden	in	het	volgende	Michieltje.
(Dit	is	geschreven	met	veel	creatieve	vrijheid)
Tekst:	Mathijs	Degroote	Renes

Zware	bierenavond	jins

Eetfestijn	2022
Op	zaterdag	26	november	nodigen	we	u	van	harte	uit	op	ons	jaarlijks	eetfestijn.	Deze
smaakvolle	avond	zal	plaatsvinden	in	zaal	De	Gilden	in	Turnhout.
Kinderen	tot	en	met	12	jaar	hebben	de	keuze	uit	curryworst	en	een	kinderportie	videe	met
frietjes,	puree	of	brood.	Bij	dit	kindermenu	is	een	dessertje	inbegrepen.	Deze	kindermenu’s
kosten	6	euro.	De	rest	kan	zich	verheugen	op	een	koninginnenhapje,	met	kip-	of	visvulling.	Bij
deze	hoofdschotel	is	steeds	groentegarnituur	voorzien.	Daarnaast	staan	er	ook	twee	salades	à
la	maison	op	het	menu.
	
Vinaigrettes	vindt	u	bij	de	desserten.	De	volwassenmenu’s	kosten	12/13	euro.	Bij	al	deze
hoofdschotels	zijn	frietjes,	puree	of	brood	inbegrepen.	Ons	dessertenbuffet	biedt	u	de	kans	om
na	het	eten	te	genieten	van	een	huisgemaakt	nagerecht.
Wij	hopen	op	uw	aanwezigheid	om	er	een	gezellige,	culinaire	en	winstgevende	avond	van	te
maken.	De	opbrengst	van	ons	festijn	gaat	namelijk	naar	de	werking	van	de	scouts	en	het
onderhouden	van	de	gebouwen	en	het	materiaal.
	
Inschrijven	voor	ons	eetfestijn	kan	tot	en	met	zaterdag	12	november.	Zoals	u	ziet	is	het	dit
jaar	zonder	invulstrookje.	Inschrijven	kan	online	via	onderstaande	link.
Zoals	vorig	jaar	zetten	we	een	limiet	op	het	aantal	inschrijvingen,	om	er	zeker	een	kwaliteitsvolle
avond	van	te	kunnen	maken.	Wees	dus	op	tijd!
Hebt	u	nog	vragen	of	opmerkingen?	Mail	dan	gerust	naar	eetfestijn@scouts-sint-michiel.be	of
contacteer	Hanne	Dens	op	0491	64	04	47.
Alvast	heel	hard	bedankt!

Schrijf	je	in!

Belangrijke	data
5	november

Zware	bierenavond	jins

26	november
Eetfestijn

26-28	december
Kerstweekend

11	februari
Spaghettiavond	jins

8	april
Duikersfeesten

15	april
Scoutsfuif

21-23	april
Kempekuren

1-11	augustus
Kamp	voor	wolven,	jonggivers	en	givers

5-11	augustus
Kamp	voor	kapoenen,	welpen	en	deugnieten
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