
Het	tweede	Michieltje	over	de	kapoenen	is	weer	een	feit	en
wat	hebben	de	kappies	weer	een	hoop	leuke	momenten
meegemaakt.	Ook	de	leiding	heeft	al	zeker	veel	genoten	en
de	kapoenen	beter	leren	kennen.	Hier	weer	een	samenvatting
van	hun	avonturen.

Om	de	donkere	dagen	goed	in	te	zetten	hebben	de	kapoenen
een	heuse	Halloweentocht	gedaan.	Iedereen	was	zeer
griezelig	verkleed	en	zelfs	de	leiding	moest	bij	sommigen	toch
wel	even	schrikken	toen	ze	hen	zagen.	Met	heksen	die
overvlogen	waarbij	de	kapoentjes	op	de	grond	moesten	liggen
om	zich	te	verstoppen,	een	partijtje	1,2,3-	piano	in
Halloweenthema	en	een	touwenparcour	door	het	donkere	bos
zat	de	schrik	er	goed	in.	Gelukkig	waren	er	onderweg	kaarsen
om	het	wat	gezelliger	te	maken.	Na	de	stevige	wandeling	kon
iedereen	griezelig	huiswaarts	keren.

Om	het	nog	allemaal	wat	spannender	te	maken	was	het	de	week	daarop	het	eerste
kapoenenweekend.	Omdat	het	voor	velen	de	eerste	keer	was,	duurde	het	maar	een	avond	en
een	dag	i.p.v.	twee	dagen.	Nadat	iedereen	zich	had	geïnstalleerd	gingen	we	allemaal	naar
beneden	om	gezellig	slaapzakspelletjes	te	spelen,	want	wat	was	het	toen	al	koud	zeg!	Met
klassiekers	als	cactus-bloem	en	weerwolven	vermaakten	ze	de	hele	avond.	Het	werd	al	rap	laat
en	kropen	flink	hun	bed	in.	De	eerste	nacht	op	de	duiker	voor	de	kapoenen	was	een	succes.

De	volgende	ochtend	genoten	we	allemaal	van	een	heerlijk	ontbijt	bij	extreme	temperaturen.
Het	beste	middel	hiertegen	is	niets	anders	dan	ochtendgymnastiek.	Daarna	begon	de	strijd	om
wie	de	beste	prinses	was.	De	kapoenen	waren	nu	eenmaal	op	sprookjesweekend	dus	moest	er
gestreden	worden	tussen	de	teams	van	Doornroosje,	Assepoester,	Rapunzel	en	Ariël.	Het	was
een	spannende	strijd	die	nek	aan	nek	ging.	's	Middags	kon	iedereen	genieten	van	een	beker
dampende	soep.	Na	het	vrije	uurtje	was	het	tijd	voor	de	vreetquiz.	De	leiding	wist	dat	de
kapoenen	veel	konden	schrokken,	maar	zo	veel?	Met	goed	gevulde	buikjes	kon	iedereen	weer
naar	huis	na	het	inpakken.	Wat	was	het	een	geslaagd	weekend!

Het	was	duidelijk	dat	de	kapoenen	hun	volle	buikjes	van	het	weekend	moesten	wegwerken	en
dat	kan	niet	beter	dan	door	te	sporten.	De	leiding	organiseerde	een	sportvergadering	op	de
goede	oude	manier.	Er	werd	gelopen,	gevoetbald,	gerugbyd	en	gehonkbald.	Op	het	einde	was
iedereen	kapot	maar	ook	voldaan	en	waren	de	kilo’s	goed	er	afgespurt.	Iedereen	kon	weer
tevreden	naar	huis.

Met	de	koude	dagen	is	het	al	eens	leuk	om	is	iets	te	doen	met	hitte.	En	wat	is	er	beter	dan	een
popcornvergadering?	Voor	velen	was	het	concept	nieuw,	zo	ook	voor	Xebo	die	de	opdracht
niet	zo	goed	begrepen	had	(de	jongen	had	popcorn	in	grote	zakken	gekocht,	wat	niet	de
bedoeling	was).	Dat	terzijde	was	het	een	waar	succes.	Nadat	de	teams	allen	om	zoveel
mogelijk	punten	vochten	om	dan	vakjes	in	te	kleuren,	kon	het	feest	beginnen.	De	popcorn	kwam
als	regen	op	de	vakken	terecht	en	was	in	overvloed.	Met	alweer	goed	gevulde	buikjes	ging
konden	de	kapoenen	nog	nagenieten	van	de	dag.

Omdat	het	eetfestijn	was	en	er	een	zware	avond	voor	de	boeg	stond	vond	de	leiding	het	een
geweldig	idee	om	een	groepsspel	te	organiseren.	Het	was	niet	zomaar	een	groepsspel,	de
eindstand	zou	een	zeer	grote	rol	gaan	spelen	in	het	leven	van	een	wel	zeer	bijzondere	leiding.
Het	team	dat	wint,	mocht	de	baardkleur	van	leiding	Kiran	bepalen.	Wat	was	dat	spannend	zeg!
Elk	team	deed	keihard	hun	best	om	hun	kleur	te	laten	winnen.	Er	kan	natuurlijk	maar	een
winnaar	zijn	en	dat	was	GEEL!	Nu	gaat	onze	geliefde	leiding	Kiran	met	een	gele	baard	door	het
leven,	maar	oh	wat	staat	hem	dat	goed	zeg.

3	december	is	een	dag	die	heel	dichtbij	een	andere	dag	komt;	de	verjaardag	van	de	Sint.	Op
deze	dag	vertrekt	de	goedheilig	man	weer	naar	Spanje,	maar	op	zaterdag	had	hij	wel	tijd	om
eens	langs	de	kapoenen	te	gaan.	Hoewel	sommigen	onder	hen	soms	grote	deugnieten	zijn,
waren	er	dit	jaar	geen	stoute	kapoenen	bij.	Na	enkele	leuke	spelletjes	konden	zowel	de	ouders
als	de	kapoenen	zelf	met	een	gerust	hart	terugkeren	om	hun	schoen	te	zetten.	Tot	volgend	jaar
Sint!

Omdat	we	bij	de	scout	tot	echte	mannen	en	vrouwen	worden	klaargestoomd	moet	er	ook	een
beetje	pit	worden	gecreëerd.	Dit	kon	niet	beter	dan	met	een	echte
paracommandovergadering.	De	sergeant,	luitenant	en	generaal	oppergeneraal	van	dienst
lieten	de	kapoenen	eens	goed	zwoegen	door	de	bossen	en	de	natuur	om	de	ijzige	temperaturen
te	trotseren.	Na	het	rennen	en	schuilen	voor	de	vijand	was	het	tijd	voor	een	parcours	waar	elke
kapoen	om	ter	snelste	de	eindstreep	moest	behalen	door	enkele	loodzware	proeven	te
doorstaan.	Dit	hebben	ze	allemaal	met	glans	doorstaan.	De	nieuwe	rekruten	zullen	de	trots	van
de	Sint-Michielse	natie	zijn	en	dat	hebben	ze	ook	bewezen.	Met	veel	discipline	marcheerden	de
kapoenen	samen	met	hun	ouders	huiswaarts.	Ingerukt!

Afgelopen	week	waren	de	kapoenen	al	in	feestdagenstemming	en	om	die	stemming	nog	wat
leuker	te	maken,	hielden	we	een	feestdagenvergadering.	Voor	elke	feestdag	werd	een	spel
gespeeld,	oh	wat	was	het	leuk	om	alle	feestdagen	achter	elkaar	te	vieren.	Op	het	einde	konden
we	nog	genieten	van	de	bevroren	duiker	waar	zelfs	de	leiding	op	het	ijs	kon	staan!

Zo,	dit	was	het	al	weer	voor	deze	keer.	Wees	niet	getreurd,	er	staat	nog	een	hoop	leuke
activiteiten	op	het	programma!	Met	de	feestdagen	in	aantocht	wordt	het	al	een	groot	feest	en
daarna	het	tweede	echte	en	eerste	kerstweekend	voor	de	kappies,	wat	spannend.	Tot	dan!

Onze	welpen	hebben	november	gestart	met	het	grote
Riskspel!	Ze	hebben	alles	op	alles	gezet	om	zo	veel	mogelijk
landen	te	ontdekken	en	veroveren.	En	wat	een	strijd	heeft	dat
opgeleverd	zeg!

De	week	daarop	mochten	de	welpen	de	enige	echte	Sint
verwachten	op	Den	Duiker!	Naast	een	echte	meet-and-greet
met	hun	favoriete	heilige,	namen	ze	ook	deel	aan	een	roetpiet
bootcamp,	zodat	ze	klaar	waren	om	de	roetpieten	te
vervangen	op	6	december,	mocht	er	eentje	wegvallen.

26	november	speelden	we	met	de	hele	scouts	een
groepsspel,	waar	onze	welpen	met	veel	plezier	aan	mee
deden.	En	met	zo’n	grote	groep	spelletjes	spelen,	dat	is	toch
wat	spannend	hoor.	Maar	geen	zorgen,	want	onze	welpen
hadden	het	heus	naar	hun	zin.

	

Onze	welpjes	begonnen	hun	december	niet	alleen	in	België,
maar	over	de	hele	wereld!	Ze	maakten	namelijk	een
wereldreis.	Maar	dat	gaat	niet	zomaar.	Ze	moesten	eerst	een
boot	maken	waar	alle	welpjes	op	mee	konden	varen!	Die
mensen	van	de	Titanic	zouden	jaloers	moeten	zijn!	En	in
tegenstelling	tot	hun	boot	is	die	van	ons	niet	gezonken.

Zo	chique	gekleed	hebben	we	onze	welpen	nog	nooit	gezien.
Deze	vergadering	werden	ze	massaal	verwelkomt	in	‘Casino
Tabaqui’.	Hier	speelden	ze	zo	veel	mogelijk	gezelschapsspelletjes	om	onze	casinoavond	zo	rijk
mogelijk	te	verlaten.

Deze	vergadering	spraken	we	met	onze	welpjes	af	in	het	stadspark.	Dit	was	niet	zomaar	een
vergadering,	maar	een	heuse	sportvergadering.	Wat	een	atleten	zeg!	Misschien	zitten	er	wel
een	paar	toekomstige	olympiërs	tussen!
Wat	een	jaar	al!	Hopelijk	kunnen	we	in	2023	samen	nog	meer	plezier	beleven!
Fijne	feestdagen!																											

Deze	maand	hebben	de	deugnieten	hun	sportiefste	kant
mogen	boven	halen.	Als	eerste	hebben	de	deugnieten	een
zware	sportvergadering	gedaan	waarbij	ze	veel	sporten
hebben	beoefend,	zoals	baseball	en	voetbal.
Ook	hebben	ze	een	wat	extremere	sport	gedaan:	extreme
petanque,	waarbij	ze	gingen	petanquen	op	moeilijke	locaties.

De	deugnieten	hebben	ook	hun	pietendiploma	behaalt.	De
sint	zijn	pieten	waren	ziek	en	hij	had	nieuwe	nodig.	Hiervoor
riep	hij	de	hulp	van	de	deugnieten	in.	Ze	bewezen	zichzelf	aan
de	hand	van	het	gooien	van	pakjes	in	de	schoorsteen,	op
daken	klimmen	en	de	zak	van	sinterklaas	te	gebruiken.	Ze
hebben	dus	welverdiend	hun	pietendiploma	behaald!

Stel	je	voor:	je	bent	oud.	Je	hebt	al	kinderen	en	van	die
binnenschietende	reumamomentjes.	Plots	denk	je:	"Was	ik
maar	weer	jong	en	op	de	scouts."
Al	een	geluk	dat	de	giverleiding	ook	met	die	oudjes	rekening
heeft	gehouden!	De	givers	hebben	een	'pak	je
(groot)ouders'-vergadering	gedaan	en	die	was	enorm
geslaagd.

Het	was	niet	zomaar	een	vergadering.	Er	werd	gewoeld,	slim
nagedacht	en	gemold.	Welke	genen	zijn	de	beste	en	wie	wou
er	liever	geadopteerd	zijn?	Het	was	een	grote	Expeditie
Robinson-race	die	eindigde	in	een	roekeloze	battle.	De
allerbelangrijkste	vraag	werd	gesteld	in	het	finalespel:	wie	kan
nu	het	beste	een	pannenkoek	maken?	Er	werden	bloem,
eieren	en	melk	geklopt	op	een	manier	die	alleen	oma	kan!
Ook	wakkerden	de	stoere	ouders	samen	met	hun	giver	het

vuur	aan.	Al	bij	al	een	geslaagde	vergadering.	Wie	lust	er	nu	niet	graag	pannenkoeken?!
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't	Michieltje,	de	tweemaandelijkse	nieuwsbrief	van
scouts	Sint-Michiel.

Bekijk	de	webversie

Voorwoord
We	zijn	al	weer	enkele	maanden	verder	in	het	scoutsjaar	en	stilletjesaan	naderen	de
feestdagen.	Naast	vrieskou	en	smeltsneeuw	is	er	gelukkig	ook	goed	nieuws:	het	kerstweekend
komt	eraan!	Natuurlijk	hebben	we	de	afgelopen	maanden	niet	stilgezeten,	en	we	kunnen	niet
wachten	om	al	onze	fijne	activiteiten	met	jullie	te	delen.

Veel	leesplezier,	prettige	kerst	en	een	gelukkig	nieuwjaar!

Scouteske	groet,
leiding	STM

Door	de	grootte	van	deze	nieuwsbrief	is	het	mogelijk	dat	de	e-mail	niet	volledig	getoond
wordt	in	uw	mailbox.	U	kan	de	volledige	mail	lezen	door	rechtsboven	op	'Bekijk	de
webversie'	te	klikken.

Kapoenen

Welpen

Wolven

De	wolven	hebben	de	afgelopen	maanden	heel	wat	gedaan.	Zo	vertrokken	ze	op
Halloween/Cluedoweekend	en	maakten	we	daar	een	griezeltocht.	Zo	konden	ze	bepalen	waar
onze	geliefde	medeleidster	Jo	vermoord	is.	Uiteindelijk	hebben	ze	met	veel	andere	spelletjes
het	scenario	kunnen	naspelen	en	is	Jo	op	magische	wijze	terug	tot	leven	gekomen,	maar	wel	in
Finland.

Na	dit	fiasco	hebben	de	wolven	een	week	pauze	gekregen	voordat	ze	er	terug	in	konden
vliegen.	Maar	toen	hebben	ze	wel	hun	innerlijke	ingenieur	naar	boven	gehaald	en	een	raket
gelanceerd	die	bijna	de	maan	heeft	bereikt.	Het	scheelde	niets.

Op	de	sportvergadering	-de	volgende	week-	werd	het	duidelijk	wie	de	echte	sporters	waren,	en
wie	het	meeste	plezier	had!	Als	dat	nog	niet	genoeg	was,	hebben	ze	de	week	daarna	de	Sint
welkom	geheten	in	Turnhout.

Een	week	later	hebben	de	wolven	met	alle	andere	takken	de	handen	in	elkaar	geslagen	op	een
episch	groepsspel,	en	die	avond	konden	ze	nog	genieten	van	het	lekkere	eten	op	het	eetfestijn.
Na	al	dat	eten	zou	je	wel	denken	dat	de	wolven	superproevers	zijn,	dat	hebben	ze	dan	ook
bewezen	in	de	A-	vs.	B-merken	vergadering	waar	Boni	en	Everyday	het	opnamen	tegen
Jaques,	Lays	en	Chiquita.
De	wolven	hebben	zich	te	pletter	geamuseerd	en	voor	de	zoveelste	keer	op	rij	zich	in	groep
bewezen.

Als	laatste	activiteit	voor	kerstweekend	hadden	de	wolven	ook	nog	een	heuse	freetquiz	waarin
ze	zichzelf	van	hun	slimste	kant	konden	tonen.	De	leiding	voorzag	veel	leuke	rondes	en	mixte
zelfs	de	gezichten	van	enkele	leden	en	leiding	die	de	wolven	dan	moesten	raden.	Ben	jij	even
slim	als	de	wolven	en	herken	jij	wie	er	op	de	foto	staat?

Deugnieten

Jonggivers

Liefste	dagboek,

De	vorige	keer	dat	ik	hierin	schreef	stond	het	weekend	voor	de	deur.	Nu	staat	er	alweer
een	nieuw	weekend	voor	de	deur.	Kerstweekend!	Ik	heb	er	al	heel	veel	zin	in.	Ik	ben	nu	al
vier	maanden	jonggiver	en	vind	het	echt	de	max!

Het	weekend	was	echt	heel	leuk!	We	hebben	glow	in	the	dark-spelletjes	gespeeld	en	een
megagraaf	stadsspel.	Op	de	laatste	dag	van	het	weekend	hebben	we	een	battle	gedaan
tegen	de	wolven.	Het	was	een	heel	geslaagd	weekend,	dus	ik	kijk	ook	echt	uit	naar	het
kerstweekend.

Na	het	weekend	hebben	we	nog	allerlei	scouteske	activiteiten	gedaan.	We	hebben	onder
andere	techniekenvergadering	gehad.	We	hebben	toen	een	supercoole	constructie	gesjord.
We	hebben	ook	freetquiz	gedaan	en	ons	team	is	gewonnen!	Ik	vond	de	Timo-ronde	het
leukste.	Daarbij	leerde	we	Timo	alvast	kennen,	die	binnenkort	terugkomt	van	Erasmus.

Lina,	één	van	de	jogileiding,	is	ook	jarig	geweest.	Op	3	december	hebben	we	dus	de-Lina-is-
jarig-vergadering	gespeeld.	Je	moest	dan	allemaal	spelletjes	doen	en	zo	kreeg	je	tijd	en
geld	om	daarna	producten	in	de	Aldi	te	kopen.	Zo	bouwden	we	een	feestje	voor	Lina	en
Maarten,	een	jogi	die	toevallig	ook	jarig	was	op	dezelfde	dag.	Eén	groepje	heeft
bijvoorbeeld	warme	chocomelk	gemaakt,	een	ander	groepje	pasta	pesto!

De	jogi’s	slapen	op	kerstweekend	trouwens	in	een	ander	gebouw,	samen	met	de	oudere
takken.	Wel	leuk	om	zo	eens	echt	bij	de	oudste	te	kunnen	horen.	Hoe	dan	ook,	ik	moet	nu
mijn	spullen	inpakken	voor	kerstweekend!	Ik	schrijf	snel	nog	eens.

Kusjes,
Een	hele	enthousiaste	jogi
	

Givers

Jins

Weldra	komt	de	match	tegen	de	givers	op	kerstweekend	eraan.	Omdat	we	de	givers	ook	niet
ENORM	hard	willen	laten	verliezen,	willen	we	hen	een	tactisch	voordeel	gunnen.	Daarom	delen
wij	graag	onze	opstelling	al	enkele	dagen	op	voorhand.
Graag	gedaan,	givers.

Belangrijke	data
26-28	december
Kerstweekend

11	februari
Spaghettiavond	jins

8	april
Duikersfeesten

15	april
Scoutsfuif

21-23	april
Kempekuren

1-11	augustus
Kamp	voor	wolven,	jonggivers	en	givers

5-11	augustus
Kamp	voor	kapoenen,	welpen	en	deugnieten
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