
MAANBRIEF GIVERS 
SEPTEMBER – NOVEMBER 

 

Fakka givers. Alles goed vandaag? Ik denk het wel, want hier is de eerste maanbrief. 
We hopen dat jullie er zin in hebben, want de leiding wel hoor. 

Houd je vast aan de takken van de bomen, 
want dit is wel echt de maanbrief van je dromen. 

Wahed maanbrief. Challas! 
 

16 september 
Today we party, because today: Wii Party. 

Wees daar, op Den Duiker van 2 tot 5. 

 
23 september 

Zijn er meer deuren of meer wielen op de wereld? 
Denk hier maar een weekendje over na, want wij zijn op planningsweekend. 

Geen scouts vandaag. 
 

30 september 
Turnhout is een centrumstad in het noorden van België gelegen in de provincie 

Antwerpen.  
Het is de hoofdplaats van het arrondissement Turnhout en het gelijknamige kies- en 

gerechtelijk kanton, alsook het decor voor ons romantieke stadsspel. 
Van 14u tot 17u aan de Warande. 

 

7 oktober 
Kunnen wij het maken? Nou en of! 

Kom allemaal verkleed in het thema Bob de Bouwer, zo kunnen we er een fantastische 
techniekenvergadering van maken. Van 10u tot 17u op Den Duiker. 

 

14 oktober 
Bzzzzzzzt. Wat zoemt er daar? Wij! Het is ZOOM! (P.S. Hoe lang leeft een bij?) 

Om 13u30 op Den Duiker, we sluiten om 17u af (ook op Den Duiker). 

 
21 oktober 

WIJ WILLEN VOETBALLEN!! En honkballen en verspringen en trefballen. Kortom: sporten! 
Doen jullie mee??? We houden sportvergadering van 14u tot 17u op Den Duiker. 

 
28 oktober 

Over enkele weken is het wapenstilstand, dan is het exact 105 jaar geleden dat de troepen 
hun wapens ten rust legden. Het is dus hoog tijd dat jullie deze vaardigheden boven halen. 

Paracommandotocht van 14u tot 17u op Den Duiker! Legeruniform aan! 



4 november 
Bikke Bikke Bik, hap hap hap. Er is geen soep… maar wel snoep. Bundel je kennis en 

eetvermogen samen, en je bent de geduchte tegenstander in deze freetquiz. Van 14u tot 
17u op onze vaste speelstek, Den Duiker. 

 
10-12 november 

Je ziet het al aan de datum: Wij gaan op weekend!! Verwacht binnenkort nog een leuk 
briefje met meer info over wat, waar, wanneer en wie. 

 

Dit was de eerste maandbrief van dit spiksplinternieuwe scoutsjaar. Als je nog vragen hebt, 
je hart eens wilt luchten, een mopje of een sappige roddel kent, of het verloren paneel van 

het Lam Gods terug hebt gevonden, contacteer ons dan via dit mailadres: 
givers@scouts-sint-michiel.be 

 

Je kapoentjes 

Noa        Timo                Lise                       Stien                   Wout 

0485 33 26 74      0489 33 88 15        0487 12 87 42       0477 82 27 10        0478 65 78 89 
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