Ontdekkingreizigersweekend
Liefste kapoenen

Het is eindelijk zover! We gaan op weekend! Maar niet zomaar een weekend, we gaan
namelijk op ontdekkingsreiwigersweekend. We hopen jullie te verwelkomen verkleed als
een ware ontdekkingsreiziger, matroos, piraat, noordpoolexpediteur... en dit op vrijdag 3
november om 18u30. Avondeten wordt niet voorzien.

Het weekend zal plaatsvinden op een avontuurlijke plek, namelijk Den Duiker. Op zaterdag 4
november kunnen jullie hier terug opgehaald worden om 17u. Het weekend kost 10 euro en
dient overgeschreven te worden naar het volgende rekeningnummer: BE47 9734 3779 4780
met mededeling: Naam Kapoen + Ontdekkingsreizigersweekend. Gelieve dit over te
schrijven voor donderdag 3 november.

De volgende spullen dienen jullie mee te nemen:

- Slaapgerief (luchtmatras/veldbed/matje, kussen, slaapzak, knuffel)

- Tandenborstel en tandpasta

- Pyjama

- Regenjas

- Zaklamp

- lets om je mee bezig te houden tijdens de platte rust (bv. boekje, strip)

- Kledij (ondergoed, warme kleren, sokken etc.)

- Jullie ondeugende snoetjes en de beste mopjes
Gelieve ook de google forms in te vullen die jullie kunnen terugvinden in de mail. Zo weten
we wie er allemaal meegaat en waar we rekening mee moeten houden!

Wij kijken er alvast erg naar uit!

Appie, Gigi, Petro, Polly, Toto, Veva




Om alvast wat te oefenen, vind je hieronder het kapoenenlied (gezongen na elke
scoutsactiviteit) en het avondlied (gezongen voordat we gaan slapen) terug.

Kapoenenlied

Kapoenen, kapoenen je kent ons toch wel

van zingen en spelen dan worden wij fel

al is het soms moeilijk om vriendjes te zijn

wij doen toch ons best en dat maakt alles fijn.
Wij spelen zo graag in het kapoenenwoud
Natuurlijk met vriendjes da’s echt voor een scout
Wij doen alles samen dat is toch oké

Kapoenen zijn blij en doen met alles mee!

Het avondlied

O Heer, d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom.

De winden doorruisen de bomen

en verre sterren staan alom...

Wij knielen neer om u te zingen

in 't slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beé
Luist'rend fluist'ren kruinen mee

en sterren staren teder.

Geef ons Heer, zegen en rust en vreé.



