MAANBRIEF GIVERS

November - December

Dag lieve givers. Hopelijk zijn jullie al een beetje bekomen van het TheWeekndWeekend want
de leiding heeft alweer een hoop nieuwe vergaderingen voor jullie voorbereid. Hieronder
kunnen jullie de planning zien voor de rest van november en heel december.

18 november
Wie is de mol? Ben jij het of is het iemand anders? Doe je hard je best om te winnen met je team
of saboteer je de boel liever een beetje zodat jullie verliezen? Dit kun je vandaag te weten
komen op den duiker. Zoals het meestal gaat spreken we af om 14u00 en zullen we afsluiten om
17u00

25 november

Vandaag is het eetfestijn. Een deel van de leiding zal overdag al aan het werk zijn om alles in
goede banen te leiden vanavond. Daarom spelen we een groot groepsspel op den duiker van
13u00 tot 16u00 met alle takken samen.

2 december

Over 4 dagen is het de verjaardag van Sinterklaas. Kun jij al raden wat dan we vandaag gaan
doen? Ja hoor, goed geraden! Het is tijd voor een bosspel! We spreken af op den duiker van 2 tot
en met 5.

9 december
Vandaag is het tijd om jullie creatieve brein boven te halen en out of the box te denken. De
leiding heeft een escape room voor jullie voorbereid. Dit zal doorgaan op den duiker. Om 19u00
sluiten we jullie op om 22u00 sluiten we af.

16 december
Jullie zijn waarschijnlijk druk bezig met het studeren voor jullie examens. Het is zeer, zeer, zeer
belangrijk dat jullie goed studeren en goede examens afleggen. De leiding is ooit ook jong
geweest en begrijpt dat hier veel tijd in kruipt. Daarom doen we vandaag een val-in-val-uit
vergadering. Jullie zijn welkom op den duiker tussen 14u00 en 17u00. Om even wat fysieke
activiteiten te komen doen tussen het studeren door. Alvast veel succes met jullie examens! De
leiding duimt voor jullie en zal een kaarsje branden.

22-23-24 december
WIJ WILLEN VOETBALLEN!! Ja hoor het is tijd voor kerstweekend! Meer info volgt nog in een
algemene weekendbrief. We kunnen jullie al wel zeggen dat de givers gaan winnen met de
voetbal!



Dit was de tweede en laatste maanbrief van 2023. In 2024 volgt er een nieuwe maandbrief vol
met spectaculaire activiteiten. Prettige feestdagen en tot volgend jaar.

Als je nog vragen hebt, je hart eens wilt luchten, een mopje of een sappige roddel kent, of het
verloren paneel van het Lamgods terug hebt gevonden... contacteer ons dan via dit mailadres:
givers@scouts-sint-michiel.be

Je kapoentjes
Wout Timo Lise Stien Noa

0478 657889 0489338815 0487 12 87 42 0477822710 0485332674

Hier is nog een mooie foto van jullie leiding. Deze kan je inkaderen of ophangen aan de frigo.
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