
Maandbrief Wolven september-oktober 
 

14 september: Het nieuwe scoutsjaar start zoals vanouds: we moeten elkaar allemaal een 
beetje beter leren kennen. Op welke manier kunnen we dat beter doen dan een heuse leiding-
tegen-wolven-vergadering?! Ontdek wie de snelste, sterkste, slimste… zijn: de leiding of toch de 
wolven. Jullie zijn zeer welkom van 14 tot 17 op den Duiker. 

21 september: Dit weekend zijn we druk aan het brainstormen over allemaal gekke en leuke 
plannen voor het komende jaar, dus zijn we even niet bij jullie. Dit betekent dat er geen scouts is 
dit weekend. Maar geen paniek, volgende week zijn we terug om samen te lachen, spelen en 
nieuwe avonturen te beleven! Tot snel! 

28 september: Een echte scout hoort echt thuis in de bossen. Hier kun je namelijk het best van 
al spelen, ravotten, kampen bouwen, de natuur ontdekken en nog veel meer. Ben jij ook een 
echte scout? Kom dan zeker van 14 tot 17 naar den Duiker voor een bosspel! 

5 oktober: Ondertussen hebben jullie een leeftijd gekregen waarop jullie klaar zijn om alle 
technieken onder de knie te krijgen. Deze komen namelijk zeer goed van pas op kamp. Dit is een 
zeer belangrijke vergadering want we willen jullie zoveel mogelijk leren. We spreken af van 14 tot 
17 op den Duiker. 

12 oktober: Mario, Luigi, Bowser, karten… Kennen jullie de bekendste loodgieter van de wereld? 
En wat heeft die in hemelsnaam met de scouts te maken? Kom dit ontdekken van 14 tot 17 op 
de fameuze Mariokartvergadering op den Duiker. 

19 oktober: STM, STM, STM olé olé! Wie is de beste scouts van Turnhout? Sint Michiel natuurlijk! 
Toch moeten we dit elk jaar opnieuw bewijzen op zoom! We strijden tegen alle andere scoutsen 
uit Turnhout en omgeving om de trofee mee naar huis te kunnen nemen. Kom op tijd, want we 
spreken af van 13:30 tot 17 op den Duiker. 

26 oktober: Vandaag verleggen we onze grenzen. Niet alleen figuurlijk, maar echt letterlijk deze 
keer. We spelen namelijk een keitof stadsspel. We spreken daarom ook af van 14 tot 17 aan de 
Warande. 

2 november: Links, rechts, links, rechts… IEDEREEN  KEER POMPEN! Oei oei, de grote 
legercommandanten komen bij ons langs op den Duiker en stomen jullie klaar voor een echte 
paracommandotocht. Smeer je benen in, warm al op en maak vooral je borst al nat en wees 
paraat van 14 tot 17 op den Duiker. 

8-10 november: Jopieeee, het is tijd voor ons eerste weekend! Extra informatie komt er tijdig 
aan via een aparte mail! 

Vragen of opmerkingen? Je kunt ons altijd bereiken via wolven@scouts-sint-michiel.be of 
telefonisch via: 
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