
Jogi’s and the Maandbrief of Destiny 

 

Fakka Jogi’s. Met deze laatste maandbrief hopen we opzoek te gaan naar nieuwe 
vergaderingen en diepgaande verhalen. Of gewoon plezier; dat kan ook. Geniet ervan! 

Zaterdag 3 mei: Zit hem hier? Zit hem daar? Zit hem op het dak? Zit hem in het 
materiaalkot? Misschien anders in het Jogi-lokaal? Kom het allemaal te weten tijdens X-
TREME VERSTOPPERTJE! Zoals gewoonlijk van 2 tot 5 op de oude vertrouwde Den 
Duiker! (Vergeet hierbij je fiets niet, zo extreme is het zelfs!!!!)  

Zaterdag 10 mei: Is het een katje uit de boom helpen of is het een dame laten oversteken. Met 
honden gaan wandelen of gewoonweg thuis de afwas (deftig) doen. Je kamer opruimen of het 
onkruid uit de tuin halen. Het zijn allemaal goede doelen. Gelukkig gaan wij vandaag geen van 
deze goede doelen doen, maar iets veel vettiger. Trek je handschoenen al aan en maak je klaar 
voor de GOEDE DOELEN VERGADERING! Van 10 – 5 op Den Duiker! Vergeet hierbij je fiets en 
lunchpakket niet!!!!! 

Zaterdag 17 mei: Hijs de zeilen! We treden vandaag in de voetstappen van Piet Piraat en 
Kapitain Jack Sparrow. Begin al te leren met het verschil tussen bakboord en stuurboord en zorg 
ervoor dat je goed kan dobberen. We varen vandaag de zon achterna met de VLOTTENTOCHT! 
Van 10 – 5 op Den Duiker! 

Zaterdag 24 mei: Oei, oei, oei. De leiding moet weeral op de achterbank gaan zitten want de Jins 
komen nog eens uitproberen. Ben je benieuwd naar wat deze nieuwe groep Jins voor jullie klaar 
getoverd hebben? (Het antwoord is hierop altijd “Ja”.) Kom dan naar Den Duiker van 2 – 5 en 
ontdek het voor jezelf tijdens de JINSTAGE! 

Zaterdag 31 mei:  

“There is an Imposter among us”. 

IMPOSTERVERGADERING. 2 – 5. Den Duiker. 

Zaterdag 7 juni. Het marginale tijdperk is begonnen. Is het kledij uit de jaren 80 of overvol 
gebruik van regenbogen? Laat je helemaal gaan en trek het allemaal lekker gezellig aan. Vergeet 
hierbij de sportschoentjes niet. We gaan het stadspark onveilig maken met onze MARGINALE 
SPORTVERGADERING van 2 – 5 in het STADSPARK!  

Zaterdag 14 juni: ����������.  � + ̸/̸̅̅ ̅̆ ̅̅ ̅̅   =�������. �-SPELLETJES. 2 – 5 Den Duiker. 

Zaterdag 21 juni: De laatste vergadering is aangebroken. (Cue droevige muziek) We maken het 
ons lekker gezellig en gaan met z’n allen langs een laatste kampvuur zitten om over heel het jaar 
te semmelen. Pak een dekentje mee; zorg voor de nodige skills om het vuur aan te krijgen en 
maak je klaar voor een spetterende laatste vergadering van 20 – 23 op Den Duiker!  

31 juli – 10 augustus: KAMP! Het gaat een kamp worden met veel stenen, vleugje christendom, 
veel bossen en gelach! Meer info komt ongetwijfeld jullie kant op! 

 

 



Zo zo zo; hier staan we dan bij de laatste epiloog. Als je tot hier gelezen hebt dan ben je een 
echte makker en zeker een grote speler. Als er nu toch eens iemand een mailtje wil sturen naar 
jonggivers@scouts-sint-michiel.be dan is het leven pas echt compleet. De eerste 5 die een mail 
sturen krijgen Josse zijn dessertjes op kamp. Het was ons een genoegen. 

Toedels 

Jullie Jonggiverleiding  

 

   

Josse Dens 
0484841595  

Luka Van Den Bergh 
0471135463 

Marie Van Mechelen 
0470351326  

Axel Menten 
0468117229 

Anke Lauwers 
0465003769  

Mathijs Degroote Renes 
0493963201 

Toon Vandenberghe 
0468589686 

Floor Addriaansens 
0494861020 
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